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Deze maand IN DE KIJKER 

 

HIJ IS TERUG! ONZE NIEUWSBRIEF!! 

U mag hem voortaan ieder nieuw seizoen verwachten! 

2023 was een woelig jaar, met ups en downs. 

Bij het mooie bleven we stilstaan, uit het minder mooie hebben 

we veel geleerd. 

Doorheen alles bleven de jongeren steeds centraal staan in de 

Kruiskenshoeve. 

De reconversie die door Agentschap Opgroeien toegekend is aan 

Blijleven vzw, vzw Apart en De Waai zorgt ervoor dat, onder 

impuls van Blijleven (4/5 personeelslid), de werking ondersteund 

wordt. Frederik en David : welkom aan boord! 

Een nieuwe wind waait over de Kruiskenshoeve, onze jongeren 

ervaren dit zeer positief! 

 

Warme groeten! 

 

Team de Kruiskenshoeve 

 
 

 
 
 

Is februari nat en koel, 
dan is juli dikwijls  

heet en zwoel 
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 Laat ons vooral niet vergeten dat we in 2023 20 kaarsjes mochten 
uitblazen.  
Met onze harde kern, onze buren en enkele helpende handen hebben 
we er een schitterend drieluik van gemaakt. 
 
32 maart : Spel in Sente 
Ondanks het slechte weer en de verzopen weivelden werd het toch 
een groot succes. Meer dan 50 deelnemers doorkruisten Sente op zoek 
naar eieren. 
De verwarmde tent, hotdogs en soep zorgen voor een gezellige, 
warme sfeer en ambiance. 
 
1 april 
Op de kop 20 jaar! 
De terreinen van de Kruiskenshoeve waren een modderpoel. Doch ook 
dan was het gezellig. 
Iedereen liet zich het desserbuffet smaken (dankjewel aan iedereen 
die een dessert voorzag). 
Het hoogtepunt van de avond was het geslaagde optreden van 
niemand minder dan Koen Dewulf. 
 
27- en 28 mei : Pop-up weekend 
Roel van Bambost en Stef Wauters beten de spits af. Met hun meest 
bekende nummers wisten ze iedereen een onvergetelijke avond te 
bezorgen. 
Later op de avond was het de beurt aan “Girls called pony” die ervoor 
zorgde dat het jonge en ‘minder’ jonge publiek dansten tot in de late 
uurtjes. Een zeer geslaagde avond! 
28 mei 
De traditionele familiedag! Met muzikale omkadering door onze 
huismuzikanten : Alma Negra. 
Bar pannenkoeken, kinderanimatie, foodtruck…kortom, voor elk wat 
wils! 
 
22 september 
Het hoogtepunt was de feestelijke academische avond in het prachtige 
Godshuis als afsluiter van het jubileumjaar. Het was een opsteker om 
zoveel bekende gezichten te mogen verwelkomen.  
Jacob Perceval bracht er zijn verkorte versie van zijn cannabis 
monoloog. 
Iedereen werd voorzien van de vele lekkere hapjes en drankjes. 
Radio 1 journalist Chris Van Den Abeele praatte de avond vlot aan 
elkaar en Alma Negra zorgde voor de muzikale noot. 
Tijdens de speech van professor - doctor Bruno Vanobbergen was het 
muisstil. Die man sloeg nagels met koppen. 
 
Om met zijn woorden af te sluiten… 
 
Hartverwarmende initiatieven zoals de Kruiskenshoeve zijn 
noodzakelijk. Ze zorgen dat jongeren die net voor de bezemwagen 
uitrijden weer opgenomen worden in de buik van het peleton. 
 
Voor Robert en team een bevestiging dat het gekozen parcours de 
goede keuze is! 



 

 
 

             



 

 

Nieuwe gezichten 

 

David en Frederik: zijn de 2 gezichten van Blijleven. David is 3 dagen aanwezig op de Kruiskenshoeve. 

Zijn passies: creatief bezig zijn, bricoleren en verdwalen in de natuur. Frederik is één dag aanwezig op de 

Kruiskenshoeve. Zijn passies zijn outdoor, sporten (vooral fietsen) en het leven vieren. 

Johan is ons manusje-van-alles. Hij maakt wat kapot is op de Kruiskenshoeve, en ziet overal werk. Hij is 

aanwezig op donderdag en vrijdag. 

Keano is stagiair houtbewerking en helpt Johan met de klusjes op de boerderij. 
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David 

Keano 

           Johan 



 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 

          
  
 

         
 
 
 
 
 
 
 

IN DE AANBIEDING 

Confituur: 2,5 euro/pot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel/perensap 3L: 8 euro 2 voor 15 

euro 



 

 
 

Afscheid en verwelkoming… 

 
 

         
 
 
 

            
 
 
 

           
 

“Ja ook de noten deden het dit jaar bijzonder goed” 

 

Zo wordt dat hier gezegd 😊 
 

We hebben notenolie en zakjes noten van 2 kg in de aanbieding. 
 
 
 

Kom maar proeven of kraken! Ha 

 

 

 

 

We wisten allen dat het 

niet lang meer zou 

duren. Bella, ons oud, 

braaf en zeer geliefd 

schaap is op donderdag 

7 december van ons 

heengegaan. Zomaar in 

haar slapen. Ze was 10 

jaar lang onze 

troetelbeer voor alle 

kinderen. Iedereen kon 

ze aaien, knuffelen, of 

er gewoon gaan 

bijliggen. Ondertussen 

gaat het leven bij de 

dieren ook verder en is 

er al een opvolgster: 

Lucy, een lief, klein 

lammetje! 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECT KERKSTRAAT 

 

Weetjedatje : Blijleven vzw bezit nog een huis in de 

kerkstraat in Eeklo! 

Deze winter werkten we vele dagen rond het weghalen van 

een grote klimop en het snoeien in de verwilderde tuin in 

de Kerkstraat. Een huzarenstukje, maar tegelijkertijd een 

kolfje naar onze hand! 



 

 

SAVE THE DATE! 
 

 

Op vrijdagavond 29 maart wordt op de Kruiskenshoeve weer  

Spel in Sente georganiseerd: een legendarisch dorpsspel met de Kruiskenshoeve 

als uitvalsbasis. 
Spel in Sente leent zich perfect als activiteit met de leefgroep, evenals als 

teambuilding met collega's! 
 Vooraf in te schrijven! 

 
 
 

 
 
 
 

Alvast ook een volgende save the date: 

 zondag 19 mei: opendeurdag Kruiskenshoeve!  

Ook superleuk als activiteit met de leefgroepen. 
 
 
 
 
 



 

 

EEN POËTHISCH TRAKTAATJE 

    
 

 
 

Winter op de hoeve, de 
bomen werden kaal 
 
Een eenzame mus gaat met 
wat zaadjes aan de haal 
 
De ezel balkt net wat 
trager 
 
Een kille wind, de oogst is 
mager 
 
Allen snel rondom het 
vuurtje! 
 
Aldaar begint Robert een 
verhalenuurtje! 

 


